
 

Vanuit de cliëntenraad. 

Een rustige periode ligt achter ons. In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over 

de laatste ontwikkelingen.                                                                                              

Op dit moment bereiden we ons voor op de vergadering van 6 maart 2023. Naast de 

lopende zaken, zoals o.a. de jaarplanner, personele bezetting, Domotica en 

vernieuwing van de vloeren op de eerste en tweede etage worden we geïnformeerd 

over de opzet van de  familieavonden op 22 en 29 maart. We zien uit naar de 

ontmoeting met u.                                                                                                          

Na de vergadering van 6 maart krijgt de cliëntenraad een rondleiding over de 

vernieuwde afdelingen. We zijn benieuwd! 

Op donderdag 30 maart wordt de cliëntenraad uitgenodigd door de Centrale Cliënten 

Raad van Charim in De Meent te Veenendaal. Voor deze bijeenkomst zijn alle lokale 

CR-leden, CCR-leden en ambtelijk secretarissen van de CR-en uitgenodigd. Thema 

van deze avond is ‘De Reis van groei en ontwikkeling’.  Dit thema wordt verzorgd 

door Henri Hofsteenge (Raad van Bestuur). We gaan samen op reis met als reisdoel 

“Goede zorg en behandeling voor onze cliënten/bewoners”. Om dat te bereiken is 

een ander reisdoel eveneens van belang “Goede, goed opgeleide,  gemotiveerde 

medewerkers die Charim en haar cliënten/bewoners een warm hart toedragen”. Het 

wordt een reis van groei en ontwikkeling. Iedereen telt mee en iedereen doet mee. 

We zijn allemaal deelnemers en geen toeschouwers. Na de inleiding gaan we in 

kleinere groepjes onderling in gesprek. In de volgende nieuwsbrief hoop ik u meer te 

vertellen over de inhoud van de avond. Voor nu is de inhoud van de avond ook voor 

ons nog een verrassing. 

Op dit moment zijn we in de veertigdagen tijd. Op weg naar Pasen. Vanuit de 

cliëntenraad wensen wij u een goede en gezegende tijd toe met de volgende 

woorden:  

Zozeer had God de wereld lief, dat Hij zijn Zoon ons gaf.                                                    

Hij droeg voor elk die Hem gelooft de aller zwaarste straf.   

Uw liefde overweldigt mij, U ben ik toegewijd;                                                               

Ik ben van U reeds hier en nu en tot in eeuwigheid! 

 

Mede namens de cliëntenraad, 

Roel van Schaik  

 

  


